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Personages
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Het decor bestaat uit houten kistjes, die als wand dienen, maar waar ook een troon uit
vervaardigd is, doodskisten etcetera. Het stuk begint wanneer een groot deel van het decor in
puin ligt.

We horen tijdens de speech van Koning Lea het ‘konijnengeluid’.

Scéne 1
De koning speecht

Koning

Waarde landgenoten, beste vrienden,

Ons gemoed verandert zoals het seizoen verandert.

Ons land werd overmeesterd door de krachten van de natuur, we hebben een ramp meegemaakt,
maar we hebben die ramp ook bedwongen. Met verenigde krachten hebben we getoond waartoe
wij, beste vrienden, beste landgenoten, in staat zijn.

Vandaag breekt er dan ook een nieuw tijdperk aan, een tijdperk van wederopbouw, een tijdperk
van hoop. Vandaag slaan we de handen in mekaar, zonder angst, met de blik gericht op onze
toekomst.

Als symbool voor een nieuwe periode organiseren wij een groot volksfeest.

Applausevocatie
Raadsheren af
Koning komt uit de schijnwerpers, tegen hofnar

Koning

Wat was dat?

Hebt ge dat ook gevoeld?
Heb je 't gezien of gehoord?
Ik voelde iets in mijn nek
Terwijl ik aan 't spreken was.

Hofnar

Iets gevoeld? Iets gehoord?

Neen Sire,

Ik heb de hele tijd in uw buurt gestaan
Er was en is hier niemand

Koning

Jawel, beste hofnar

Ik heb iets gevoeld

En mijn gevoel laat me nooit in de steek
Ik voel mij... ongemakkelijk!

Hofnar
Komaan, sire verman uzelf



De raadsheren staan te wachten

Koning
over de organisatie van het volksfeest zeker?
Of misschien hebben ze de sterren in het heelal geteld?

Hofnar
Of misschien weten ze hoeveel zandkorrels de woestijn telt

Koning
Of hoeveel waterdruppels de oceaan
Allez, vooruit, laat ze binnen

Hofnar
Raadsheren!

Raadsheer 1
Majesteit!

Raadsheer 2
Sire!

Raadsheer 1
Goeiemiddag Majesteit!

Raadsheer 2
Goeiemiddag sire!

Koning
Raadsheren.

Raadsheer 1

Majesteit.

Proficiat met uw toespraak! Volgens de laatste kijkcijfers heeft bijna het hele land uw toespraak
live op televisie gevolgd.

Raadsheer 2
Bravo, bravo daarvoor! De bevolking is op straat gekomen en scandeert uw naam door de stad!

Raadsheren en hofnar tezamen
koning Lea, koning Lea, koning Lea...!

Raadsheer 1

Maar nu terug tot de orde van de dag.

We moeten het dringend hebben over de wederopbouw, de verdeling van de voedselpakketten,
de inhuldiging van uw standbeeld op de grote markt en uiteraard de organisatie van het feest.



Raadsheer 2
We hadden gedacht aan een reuzegrote taart met enorm veel slagroom, een grote
overwinningsstoet met vlaggen en ballonnen die gratis aan de bevolking worden uitgedeeld.

Hofnar
Sire, ik had ook nog een klein ideetje in verband met de muzikale keuze op het volksfeest.

Raadsheer 1
Zullen we het volk verblijden met de nationale barbecue of opteren we eerder voor het grote
pacllafeest?

Raadsheer 2
Gratis frieten doet het ook altijd zeer goed bij de bevolking!

Raadsheer 1
En wat dacht u, beste majesteit, van een groot symfonsich en filharmonisch orkest op de grote
markt?

Hofnar
Ik had eigenlijk feitelijk gedacht dat het misschien leuk zou zijn als ikzelve een klein optreden te
berde zou kunnen brengen.

Raadsheer 1
Ik denk dat het toch aangewezen is te opteren voor een orkest dat degelijkheid en kwaliteit en
allure uitstraalt.

Hofnar
Excuseer meneer de raadsheer, reeds tien tallen jaren ben in dienst van verschillende koningen,
die ik verblijd en begeester met mijn muzikaal talent, ik zie niet in waarom...

Raadsheer 1
... uw aanwezigheid de overwinning van onze vorst op een gepaste manier kan weergeven?

Hofnar
Maar misschien wel op een plezante manier, humor is per slot van rekening niet echt uw sterkste
punt, nietwaar...

Raadsheer 1
Majesteit

Raadsheer 2
Sire

Raadsheer 1
Wat denkt u? Verkiest u de belachelijkheid en de onvoorspelbaarheid van een nar of prefereert u
de culturele verheffing van een nationaal volksorkest?



Koning
Hm.
Hebben jullie niks gemerkt tijdens mijn toespraak? Er is niemand binnengekomen? Of euh...

Raadsheer 2
Nee, sire niemand. Wij houden alles en iedereen nauwlettend in de gaten

Raadsheer 1
Onmogelijk. Wie in uw nabijheid komt, wordt opgemerkt door onze warmte- en geursensoren

Raadsheren doen het even voor, hofnar maakt de piepgeluiden)

Koning
Goed heren, dankuwel, laat mij alleen

Raadsheer 1
Majesteit

Raadsheer 2
Sire

Raadsheren af

Koning
Alléén!

Hofnar
Majesteit

Nar af, de koning blijft alleen



Scéne 2
De angst van de koning

Koning opgeschrikt door geluid; gaat kijken achter de kisten kijken

Koning komt terug, de dood zit de koning (letterlijk) op de hielen.

Achtervolging tussen dood en koning, fase 1 van de beweging: eindigt met de koning die de dood
wegjaagt.

Scéne 3
Gesprek met de hofnar

Koning

Hofnar! Hofnar!!!

Hofnar, mijn beste hofnar,
Luister!

Het is hier weer!

Als het donker wordt
Dan komt het naar mij toe
Ik hoor het van ver komen
het onheilspellende dreunen
het schuifelen

en fluisteren

het knagen

en het giechelen.

Als ik mijn ogen sluit

dan kruipt het naar binnen,

als een grote harige spin

langs de raamkozijnen

in de gordijnen;

langs de spleten in de muur, over mijn benen.
Het roept mijn naam:

Koning Lea, koning Leeeeaaaaaa
Soms zit het onder mijn bed

Dan weer in mijn kast

Of onder mijn lakens

Het is een monster

Met een afgrijselijke kop

En haar, verschrikkelijk veel haar

Hofnar



Sire,

kijk onder de tapijten
en achter de gordijnen
Hier is niks

hier is niemand

hier is geen monster

t is uw verbeelding,
uw fantasie

die op drift slaat

Sluit uw ogen en tel tot drie,
Kom dan tellen we samen
(hofnar houdt ogen van koning dicht)

Hofnar en koning
Eén...twee...drie

Hofnar

En voila,
Niemand te zien
Niks aan t handje

Koning
Niks, niemand
niks aan t handje

Hofnar

Niks aan t handje!

Helemaal niks aan t handje!

’t Was niet meer dan een gevoel,
Onbehaaglijk en plots

En zo plots is het ook gestopt
Gewoon een gevoel

Dat is gestopt

Een nare droom,

Een zinnebeeld

Een beeld van uw zinnen

Een zinnebeeldige

fantastische inleving

van uw verbeelding! Ha!

Een heel gewoon, doodgewoon...

De dood loopt over, beiden worden bang

...gevoel



Koning

Speel iets voor mij

Mijn beste nar,

Ik ben bang,

Mijn liefste, knapste, tofste nar
Speel iets voor mij,

Een vrolijk lied

Een vrolijkmakend lied

Maak een vrolijkmakend lied voor mij
Laat dat nare gevoel vrij,
Maak mij opnieuw blij!

Narri, Narri Narrisson/ aah, ik voel me niet goed, Narri
Een toren van kistjes wordt verplaatst of valt omver.

Koning
Hou op! Stop! Laat hen ophouden! Ik voel mij niet goed! RAADSHEREN!



Scéne 4
Analyse en diagnose koning

Raadsheer 1
Majesteit!

Raadsheer 2
Sire!

Raadsheer 1
Goeiemiddag majesteit!

Raadsheer 2
Goeiemiddag sire!

Raadsheer 1
Hoe voelt u zich, waarde sire?

Raadsheer 2
Hoe maakt de gezondheid het, majesteit?

Koning

Mijn gezondheid voelt zich slecht!

Ik eis een medisch onderzoek. Ik voel mij beroerd!

Ik heb hartkloppingen, ik zweet, ik heb het veel te warm...

Raadsheer 1
Laat ons beginnen met het cardiologische onderzoek.
Uw myocardscintigrafie is volkomen normaal.

Raadsheer 2

Die hartkloppingen en verhoogde hartslag komen dus niet van een falende hartspier.

U hebt een goed hart, mijn beste koning!!

Raadsheer 1

Vervolgens de mogelijkheid tot anemie.

Uw duizeligheid blijkt niet te komen van bloedarmoede.
Uw hemoglobine is 13,1.

Raadsheer 2
Proficiat, sire!

Raadsheer 1
En uw ferritine is 42.
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Raadsheer 2
U hebt dus geen ijzertekort.
En u hebt geen vitamine B12-tekort en geen foliumzuurtekort.

Raadsheer 1

De electro-encephalogram toonde geen lateralisaties,

geen epileptische grafo-elementen en licht diffuus vertraagde golven.
Het vocht van de lumbaalpunctie was helder,

de bloedanalyse toonde een normaal CRP en de witte bloedcellen zijn 7000.

U hebt een lichtjes verhoogde dosis adrenaline in het bloed...

Raadsheer 2
maar dat houdt de mens scherp, nietwaar Sire.

Raadsheer 1
Uw bleke gelaatskleur resulteert niet uit geelzucht.

Raadsheer 2

U moet gewoon wat vaker in de zon komen, dat is ook goed voor uw vitamine D.

Raadsheer 1
Uw hyperhidrose

Raadsheer 2
- uw overdadige zweten -

Raadsheer 1
komt niet voort uit koorts.
Uw lichaamstemperatuur is een mooie 36,5.

Raadsheer 2
Ik suggereer u dus gewoon uw trui uit te doen!

Raadsheer 1
U lijdt niet aan slaapapneu
Noch aan chronische hyperventilatie

Raadsheer 2
En ook uw spijsvertering is perfect in orde.

Koning

In orde ?!
Perfect in orde ?!
Ik ben misselijk
Ik heb diarree

Ik voel me slap
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En jullie zeggen dat alles perfect in orde is.

Raadsheer 1
Inderdaad.
Fysiek is er niets te vinden

Koning
Blijf dan zoeken!
Ik hoor mijn eigen stem! Ik voel mijn eigen vel niet meer!

Raadsheren wat ongemakkelijk, vervolgens tegen de koning

Raadsheer 1

Waarde koning, wij hebben u volledig onderzocht;

wij hebben u gefileerd tot op het bot,

u binnenste buiten gekeerd,

en, met de beste wil van de wereld,

onze meetresultaten DOOD KOMT OP, FASE 2
leggen geen valse verklaringen af.

De wetenschap, waarde heer, beliegt ons niet.

En wij moeten aldus concluderen

Raadsheer 2
vaststellen

Raadsheer 1
deduceren

Raadsheer 2
Afleiden!

Raadsheer 1
dat u doodnormaal bent.

Koning
Ow / Mpff/ aaaaaaaaaahhhh

Geleerde 2
Misschien is het psychisch

Geleerden naar hun werktafels

Raadsheer 2

Geheugenverlies, dat is het!

Ze heeft per slot van rekening behoorlijk wat alcohol gedronken in haar leven.
Enkele jaren geleden was ze simpelweg verslaafd.



Raadsheer 1

haar stemming is beneden alle peil.

Raadsheer 2
ze slaapt nauwelijks,
wordt gekweld door nachtmerries,

Raadsheer 1

Ze heeft in niets nog zin:
Geen lintjes knippen,
Geen handelsreizen

Raadsheer 2

Geen kersttoespraken
Geen taart

Geen kamermeisjes

Raadsheer 1
Ze heeft geen energie!
Ze huilt de hele dag!

Raadsheer 1

Misschien heeft ze liefdesverdriet of is ze eenzaam of lesbisch?

Koning

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh! Sssjjt!!! Stil, iedereen! Er is hier iemand. Ik voel het,
iemand beloert mij, iemand besluipt mij! Ik voel het! Een monster! Een vijand! Een geest! Een
kwelduivel! Kom tevoorschijn, smeerlap!

kom tevoorschijn, lafaard, vecht met mij!

Raadsheren zetten een helm met elektrodraden op het hoofd van de koning en beginnen met hun

‘psychisch’ onderzoek.

Afwisselend geleerde 1 en 2
AAA...

Aanpassingsstoornis
Alcoholisme

Autisme

Anorexia Nervosa
Borderline

Bipolariteit
Conversiestoornis
Dissociatieve amnesie
Dissociatieve identiteitsstoornis
Dementie

Exhibitionisme

Frotteurisme
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Grootheidswaan

Kleptomanie

Obsessieve compulsieve stoornis
Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Paranoia

Pyromanie

Posttraumatische stressstoornis
Schizofrenie

Voyeurisme

De raadsheren grijpen naar hun computers en beginnen verwoed al armenzwaaiend
berekeningen te maken en te discussiéren.
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Scene 5: de gekwording van de koning

Het armengezwaai en geroep gaat over in een slow motion stuk (geinspireerd op Bach), waarbij
de raadsheren als paardenmenners inwerken op de koning (onder invloed van de elektroshocks),
de koning komt in een andere wereld terecht waarin zij een vorst op haar paard wordt die een
uitputtingsslag begint. Dit eindigt in het neerzijgen en bibberen van de koning.

Raadsheer 1
De koning wordt gek

Raadsheer 2
Krankzinnig

Hofnar
Of ze is bang

Raadsheer 1
(ironisch)
Jaja, dat zal het zijn, onze koning is bang.

Raadsheer 1 doet een spook na
De koning wordt enorm angstig en beseft het langzaam

Koning
Dat is het! Hij is het die mij schrik aanjaagt, die mij verlamt van angst, t is de... de... de
dddddd...ooo0d

snoert zichzelf de mond, het woord valt als een baksteen

Raadsheer 2
Ja, lap, nu begint ze ook nog te stotteren!

Raadsheer 1

Raadsheer 2 is al naarstig in zijn boeken aan het snuisteren, niets vindend

De dood, sire? Waar heeft u het over? Dat is volstrekt belachelijk, want totaal niet aan de orde: u
bent nog zo jong en zo mooi, zo zacht en zo mals! Volgens de statistiecken heeft u minstens nog
63 jaren en 3 dagen te leven.

Raadsheer 2
En dat kunnen we nog rekken met 6 jaar en 19 dagen. We geven u pillen tegen de ouderdom, we
laten u invriezen, we kunnen u klonen en konen en klonen en klonen, kortom:

Raadsheer 1
De dood bestaat niet meer
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Koning
kleintjes
Waarom ben ik dan zo bang?
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Scene 6: de dodendans

De hofnar ontsteekt onmiddellijk in DJ modus, draait een schijf, zingt over de dood.
We krijgen een groots ritueel te zien, een dodendans met klaagzangen, offers, balsemen.

Scéne 7
De onmacht van koning Leo

Hofnar (begint alvast in de toon van een begrafenisrede- requiemsfeer, als een (Hoge)priester.
Ah, de dood,

Mijn waarde Koning leo,

Heeft u gezien

hij heeft u benaderd

In uw slaap

Hjj vleide zich zacht naast u neer
Kuste u en ging toen heen;

En nu is hij uw metgezel,
Zwijgzaam als een schaduw
Volgt hij u trouw volhardend

En laat u pas gaan

Bij de aanblik van het graf.

Uw tijd is gekomen

Beste Sire,

Neemt afscheid van uw naaste dierbaren
En uw geliefde volk!

Maak uw testament!
Laat het Rijk

dat u jarenlang

met zorg en wijsheid
heeft geleid

in goede handen,
Wantrouw de zotheid
Der meetkundigen
En vertrouw de wijsheid
Van de zotskap.
Mijzelve dus.

En denk aan mij!

Uw trouwe dienaar!

Ik heb hier een kleine lijst

Van even kleine zaken

Waar ik mijn gedienstig oog

Op heb laten vallen, waar u mij mee zou kunnen troosten in mijn immens verdriet om uw spoedig
komende heengaan.
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Het betreft

Hij rolt een meterslange lijst uit

uw koninklijke pantoffels

en bijhorend slaapkleed

uw kanten slipjes met de bloemetjes
en parfumkast

Uw dagboeken

waar niemand iets van weet

Uw legocollectie

Uw batmintonset

Uw massagecentrum in Tai Chi Kong
En als het niet te veel gevraagd is,
Uw kroon.

Zingend, de rest zingt mee, ondertussen sterft de koning: hij wordt als het ware weggezogen naar
het hiernamaals.

U was een goeie vorst

Te vroeg bent u van ons heengegaan
Het ga u goed op uw reis,

Naar waar dat ook moge zijn,

de hemel, het vagevuur,

de hel of paradijs

Gereincarneerd

in spitsmuis of pladijs

Pony of vogelspin

Of gewoon ... rottend in de grond
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Scéne 8: discussie

Koning
(bang) Rottend in de grond?

Hofnar
Tot ge vergaat tot stof en as

Koning
Stof? As?
(kleintjes) Maar ik wil nog niet dood. Ik ben nog zo jong

Hofnar

Alle verzet is zinloos
Elke zin is meedogenloos
Elke lozing is ...

Koning

van ongeloof naar wanhoop naar razernij

Maar dat kan niet! Ik heb nog zoveel te doen... euh leren fietsen, sushi maken, parapounting,
bergbeklimmen, een roman schrijven, naar Mongoli€ gaan, Nepal, Israél, de grand canyon zien,
of een wereldreis maken, Italiaans leren: una giornata particolare; salsa dansen, een onbewoond
eiland ontdekken en daaraan mijn naam geven, kinderen maken en moeder worden, mijn
erfopvolging verzekeren, op een boerderij gaan wonen met een ezel met twee mandjes voor mijn
twee kindjes. ..

Hofnar
Helaas beste sire, deze plannen zult u voorgoed moeten opbergen.

Raadsheer 1
Majesteit!

Raadsheer 2
Sire!

Raadsheer 1

Waarde majesteit, dit is waanzin. Luister niet naar deze dwaasheid.

Wij hebben uitgekeken naar dit moment. Wij hebben ons voorbereid op deze unieke
mogelijkheid

Raadsheer 2
Wij hebben hierover een aantal ideeén, Sire. Wij weten hoe we dit moeten aanpakken

Hofnar
Sire, dit is het einde van uw verhaal, t is tijd om afscheid te nemen
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Koning Lea
Maar ik wil nog... iets bouwen, iets groots, systemen bedenken om dat te bouwen, ik moet nog...

Raadsheer 1
Inderdaad majesteit, uw werk is hier niet teneinde, u hoeft helemaal niet te sterven. Bedenk wat
dit voor de mensheid kan betekenen

Raadsheer 2
Sinds wij hier rondlopen, beste sire, zijn wij op zoek naar het eeuwige leven, naar een manier om
onze laatste vijand, een eeuwenoude...

Raadsheer 1
..en immer toekomstige

Raadsheer 2
...vijand voorgoed te verslaan.
Het moment is nu aangebroken!

Raadsheer 1
U zal de geschiedenis ingaan als de vorst die niet alleen natuurrampen te lijf ging, maar ook onze
laatste vijand versloeg: de dood.

Raadsheer 2
We hebben het punt bereikt dat de mensheid zich voorgoed overstijgt, we schrijven geschiedenis

Raadsheer 1
We maken het onmogelijke mogelijk

Hofnar

Maar beste Majesteit!

Met de dood valt niet te onderhandelen
Geen compromissen mogelijk

U zal moeten aanvaarden dat de d.....

Raadsheer 1

Zwijg nar! We staan op het kruispunt van het leven: het vangen van de dood en gij zult ons niet
beletten om de juiste afslag te nemen! Over ons lijk! Wij weigeren ons nog langer te laten
kleineren door een... muzikant! Sire, voor eens en voor altijd, luister naar het verstand

Hofnar

Sire, luister naar uzelf! Met de dood de strijd aangaan, betekent zoveel als uw eigen doodsvonnis
tekenen. U roept de dood af op u en uw eigen onderdanen! Doodsgevaarlijk!

Misschien, mijn waarde vorst, is er een mogelijkheid die u misschien mogelijks als mogelijkheid
in overweging moogt nemen....

Koning Lea
nee, nee, nee, ik kan nog niet dood gaan, het is te vroeg, het is veel te vroeg, onmogelijk, ik wil
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niet dood, ik hou teveel van het leven, ik mag niet dood en ik ben niet van plan om zomaar te
sterven, mij zomaar over te geven aan die gretige dood, mijn dood blindelings tegemoet te treden,
mij in het graf te laten gooien, mij te laten vallen in de armen van die wreedaardige schurk.

Ik ben de koning, de vorst, ik ben machtig, groot, sterk, IK BEN DE VORST, DE KONING,
THE KING, DER KONIG, LE ROI Il RE; HOORT GE M1J, HOORT IEDEREEN M1J,
GODVERDOMMEY!, ik heb oorlogen gestreden en gewonnen, wie het tegen mij durft op te
nemen, delft zijn onderspit én zijn eigen graf: IK WEIGER TE STERVEN! DOOD AAN DE
DOOD!

Hofnar
Koning Lea...

Koning Lea

Ik wil er niets over horen! Wie zich met mij probeert te meten, moet het maar weten! De
handschoen is in de ring gegooid! Alea jacta est! Dit is een oorlogsverklaring! Hofnar, KOM
HIER! Maak de volgende regeringsmededeling op.

De raadsheren kruipen meteen in de rol van ministers, maken zich klaar voor de nieuwe rol die
ze toebedeeld zullen krijgen

Hofnar

Koning Lea, misschien moet u eens gaan praten met de dood, een babbeltje slaan, op de koffie
gaan, een beetje keuvelen en flaneren, zo met uw tweetjes, misschien kunt u een balletje tennis
slaan, vertellen over de boeken die u heeft geschreven of over de opiniestukken die u heeft
geschreven.

Koning
Idioot! Wie tennist er nu met zijn vijand? Wie drinkt er nu koffie met zijn achtervolger? De
grootste vijand in de geschiedenis zit achter mij aan en de nar stelt voor om op restaurant te gaan!

Schrijf op:

Hiermee verklaar ik, de Vorst van het vorstendom der vorstendommen dat wij vanaf heden in
oorlog zijn met staatsvijand nummer 1: De DOOD. Gelet op artikel 47 van de grondwet wordt
elke burger geacht bedachtzaam en alert te zijn en afwijkende of vreemde activiteit te melden aan
de overheid. Alle mannen van 18 tot 45 jaar dienen zich aan te melden bij het leger om onze
aartsvijand nummer 1, DE DOOD, op te sporen. Vergis jullie niet, met man en macht zullen we
hem achtervolgen, opjagen en uitroken. Wie onderdak probeert te verlenen of wie op welke
manier ook publieke vijand nummer 1 tracht te helpen zal gestraft worden met ....de dood.
enige vertwijfeling

Vertrouw niemand, ongeacht rang of uniform, tenzij ge hem persoonlijk kent.

Wie ons grondgebied nadert binnen de 200 meter wordt neergeschoten.

Bij twijfelgevallen: eerst schieten en dan vragen stellen!

Dienaren, breng alles in stelling! De oorlog is aangebroken!

Raadsheerl
Klare taal, majesteit!
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Raadsheer 2
Duidelijk gesproken, Sire. Bravo!

Hofnar

Sire, kent u de dood, weet u hem te vinden? Bevindt hij zich in een hut, een kasteel, een grot of
een bordeel? Is het een vrouw, een man, draagt hij een hoed of een zeis? Hoe gaat hij te werk?
Kondigt hij zich aan per brief of per ziekte? Kortom: hoe herkent u de dood?

Koning
Raadsheren, raadsheren!

Raadsheer 1
Majesteit

Raadsheer 2
Sire

Radsheer 1
Wijj zijn tot de volgende conclusie gekomen:

Raadsheer 2

trots

Aangezien we de dood niet kunnen doden, moeten wij
de dood voor proberen zijn.

Dit kunnen wij bewerkstelligen

door middel van collectieve suicide.

Koning
Wat?? Moet iedereen zelfmoord plegen?

Raadsheer 1

Ja! Een massa-ophanging! Allemaal samen in zee verdrinken! Onder een trein springen!
Schieten!

imiteert een schietspelletje

Koning
SUKKELS! Hoe kan ik voorkomen dat de dood mij komt halen, zonder zelf dood te gaan?

Raadsheer 2
luidop denkend, herhalend wat de koning zei
De dood komt je halen...

Raadsheer 1
Dus de dood raakt je aan

Raadsheer 2
En als de dood je kan aanraken
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Raadsheer 1
Dan kunnen wij hem ook aanraken

Raadsheer 2
en kunnen wij hem aldus vangen!

Koning
Ja...dus?

Raadsheer 2
Dat betekent dat we de dood kunnen vangen!

Raadsheer 1

We lokken de dood

In een val

We vallen de dood aan
in een lok...
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Scéne 9

Het vangen van de dood
Bewegingsfrase waarin de Dood wordt achtervolgd en ten slotte in een kooi van kisten gevangen
wordt gezet.

Scene 10

Eeuwen van feest
Op technomuziek en dezelfde ritmische bewegingen staat iedereen te dansen, eerst nog verrukt,
daarna dodelijk vermoeid en wanhopig. De Koning breekt er uit en bevrijdt de Dood.

Scéne 11

Het inzicht, het gesprek met de dood en het afscheid van de koning
De koning maakt van een aantal kisten een tafel en we zien de Dood en de koning in gesprek
gaan. We horen het gesprek niet.

De Dood

Dan hebben we nu alles gezegd,
denk ik

toch?

De koning knikt instemmend en de Dood begeleidt de koning naar het graf-

Raadsheer 1
Sire

Raadsheer 2
Majesteit

Doek.
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